
Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Vesper zondag 22 december 2024 

 
4e van de Advent 

 
Voorganger: ds. Peter Korver 
Organist:       Wybe Kooijmans 

 
Muziek ter voorbereiding 

       allen gaan staan 
Aansteken van de vier adventskaarsen 
 
Bemoediging en drempelgebed  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw is tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
V: Goede God, 
     wij leven in dagen van verwachting. 
G: Wij leven de geboorte van uw zoon tegemoet. 
V: Het donker van de wereld heeft niet het laatste woord.  
G: Laat uw licht voor ons stralen.  
     en doe de hoop in ons groeien.  
V: Amen. 

allen gaan zitten 
Psalmgebed 80  

V: Hoor ons, herder van Israël, 
U die troont op de cherubs,  
verschijn in luister 
aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 
 
Laat uw kracht ontwaken, 
kom en red ons. 
God, keer ons lot ten goede, 
toon uw lichtend gelaat 
en wij zijn gezond. 
 



V: God  van de hemelse machten, 
keer U tot ons, 
kijk neer uit de hemel en zie, 
bekommer u om ons mensen 
en onze wereld, uw schepping, 
wees ons genadig. 
 

♫’Dan zullen wij niet van U wijken, Psalm 8  strofe 7 

Evangelielezing:  Lucas 1 : 39-55 

Stilte 

Muziek 

Korte overweging 

Stilte 

Magnificat: ♫ ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ lied 157a vers 1, 2 en 3  

Voorbeden, stilte, Luthers avondgebed  
 
Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen.  
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag,  
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,  
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament.  
Blijf bij ons wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid. Amen.                                                             

 allen gaan staan 
 

♫ ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ lied 433 vers 1, 4 en 5 



Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ (lied 431b) 
 
 
Muziek ter meditatie 

Uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank  
Naarden/Bussum/Hilversumse Meent 

 
 

Komende vieringen 

Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst 
Grote of Sint Vituskerk – 22.30 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
Woensdag 25 december 1e kerstdag 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
Zondag 29 december 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 
 
Dinsdag 31 december Oud jaar 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: dr. Jan Peter Schouten 
 
Zondag 5 januari Nieuwjaar 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
 
 
 


